
 
 

Moge de weg van Jezus voor u een begaanbaar pad zijn, 
Moge de wind, de adem, van Gods Geest u steeds in de rug waaien,  
moge de Zonne der gerechtigheid met zijn warmte u in het gezicht schijnen,  
en de regen van Gods genade op milde wijzen uw velden besproeien, 
en moge God u en jou, tot wij elkaar opnieuw ontmoeten, 
bewaren in de palm van zijn hand.”  (uit Ierland) 

“Moge de God van liefde, die zijn liefde met ons deelde, 
ons sterken in onze liefde voor anderen. (A: Amen.) 
Moge de Zoon, die zijn leven met ons deelde, ons de genade schenken, 
dat wij ons leven delen met elkaar. (A: Amen.) 
Moge de H. Geest, die in ons midden woont, ons in staat stellen 
ten volle met en voor elkaar te leven. (A: Amen.)”] 

Oecumenische geloofsbelijdenis 
Wij geloven in God: Hij is Schepper, voortdurend de Schepper. 
Hij verscheen onder ons als een mens uit de duizend: 
Jezus de heelmaker, de Heiland, Hij maakt alles nieuw, 
Hij blijft onder ons, immer werkzame Geest. 
Wij vertrouwen op God: Hij roept ons samen kerk te zijn, om  
Hem te eren en te vieren, om in de anderen broeders en zusters te vinden,  
om samen het kwaad te weerstaan, recht te doen in de naam van Jezus,  
gekruisigd & opgestaan, onze hoop die recht zal spreken. 
In ons leven, in het uur van de dood, over de grenzen van het sterven heen 
blijft God onder ons. Wij zijn niet alleen. Danken wij God! 

 
Geloofsbelijdenis gebruikt op een oecumenische vergadering vd Filippijnse Raad v. Kerken 

 
[1262***. 08-12-2024] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
zondagmorgen, 8 december 2024 

 “Tweede	Advent”	
 
 

 Groene Tuinkerk, Rotterdam-IJsselmonde 
 

ouderling van dienst: dhr Karel Jungheim 
lector: dhr Joop Verschoor 
organist: dhr Rien Verwijs 

 
  

 



 [GROENE TUINKERK R’D-IJSSELMONDE; kleur: PAARS;  micr’f aan? ] [nr. 1262***] 

2  [© Strijen-de Klem, 4-3-21, JAvR., Forum 17, 3176TC, tel 010-5015901,  rootselaar@me.com, op “Pages4.3/10.1 for Mac” op “iMac Retina 5k 27inch Late’15” & “EpsonXP5100-series”, Font: ‘Helvetica’/ ‘Times’, 4-12 pt ‘Comic Sans MS’; Size: 4-18 point]   

 
Welkom en mededelingen (door ouderling van dienst): 
• o.v.d. kondigt aanvangslied aan 
• draagt de dienst over met handdruk/ liever: met reverence 
 

ONTMOETEN 
Aanvangslied: Ps 80, 1. 2  (en 6?) (staande) 
 
Stil gebed… Bemoediging en Groet (Gemeente gaat hierna zitten) 
 
Drempeltekst 
Voorganger:  Luisteren jullie? Hoor dan.... 
 De stem van iemand die roept in de woestijn 
 Stem in de stilte, woord van God, tussen de regels door. 
 Temidden van alle lawaai en geraas van de wereld, 
 laat Hij/Zij van zich horen. 
 Hoor je dat? Kun je het verstaan? Zet je oren open voor de 
Eeuwige. 
Allen: WIJ LUISTEREN NAAR GODS STEM, 
 VAN HEM VERWACHTEN WIJ HET VERLOSSENDE 
WOORD. 
Voorganger: God die hemel en aarde tot aanzijn riep, 
 Hij spreekt nog altijd voort. 
Zingen:    Lied 456b: 1, 2, 5, 6, 8 ‘Kwam van Godswege’ 
 
De  2e adventskaars? 
Kind/jongere: In een wereld vol lawaai, luisteren wij naar Gods stem. 
 We ontsteken hier Gods licht en richten ons op Hem. 
Allen: MET HART EN ZIEL WILLEN WIJ GELOVEN 
 NOOIT ZAL GODS LICHT ONDER ONS DOVEN. 
(het aansteek-kaarsje en aansteken met het licht v/d paaskaars en het aan jongere geven??) 
De tweede adventskaars wordt aangestoken. 
 
Kyriëgebed Voorganger: 
 Om alle verwarring en alle verwarden roepen wij: Heer ontferm U 
 Om alle alles overstemmende harde woorden roepen wij: Christus ontferm U  
 Om alle dodelijk wapengekletter en alle hardste schreeuwers en hun ongelijk.  

 roepen wij: Heer ontferm U! 
Allen: ALLE PIJN EN ELK VERDRIET,  

VADER IN DE HEMEL, WIJ WETEN DAT U HET ZIET. 
Gezongen leefregel:  lied 320: 1, 3, 5 ‘Wie oren om te horen heeft’ 

 
OPENGAAN 

Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Oog voor de liturgische schikking: 
 Johannes de Doper, degene die wijst. Een vinger naar Jezus. Een profetische stem, 

oproepend tot bekering in de lijn van de profeten. In de schikking ligt het accent op het 
slot van de evangelielezing: “Maak de weg van de Heer gereed… Iedere kloof zal 
worden gedicht, elke berg en heuvel geslecht, kromme wegen recht gemaakt, hobbelige 
geëffend.” Bij de ontvangende lijn een schaal water: symbool voor het dopen van Joh.. 
Meditatieve tekst:  

 Water om te dopen, nieuw leven dat gaat komen, we weten niet hoe, 
 snel of langzaam, rechtstreeks of via omwegen, we weten dàt het komt.  
Profetenlezing: Maleachi  3, 1-4 
 
Zingen: Lied 451, 1. 2. 4 ‘Richt op uw macht’ 
 
Evangelielezing: Lucas 3: 1-6  
 
Zingen: Lied 439, 1. 2 . 4 ‘Verwacht de komst des Heren’ 
 
Verkondiging ‘Met open oren’ 
 
Meditatief orgelspel 
 
Zingen: Lied 438, 1. 3. 4 ‘God lof! Nu is gekomen’ 

 
OP WEG GAAN 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
Slotzang: 445, 1. 2. 4 ‘De nacht is haast ten einde’ 
Inzameling van de gaven (of bij de uitgang?) 
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Wegzending en zegen. Inzameling van de gaven (bij de uitgang?) 


